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2 Tim. 3:16-17 (NBG)

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook
nuttig om te onderrichten, te weerleggen,
te verbeteren en op te voeden in de
gerechtigheid, opdat de mens Gods
volkomen zij, tot alle goed werk volkomen
toegerust.

leder zijn/haar “eigen” waarheid?

Jezus bad: Heilig hen in Uw waarheid; Uw woord is de
waarheid. Joh.17:17 (NBG)

“heilig hen aan U toe...” (NB)

Jezus: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh.14:6 (NBG)

Onze uitgangstekst nogmaals: 2 Tim. 3:16-17 (TPT)

God heeft de volheid en essentie van Zijn eigen

wezen in elke Schrifttekst overgebracht, want die is

door Gods adem ingeblazen. Het zal je kracht geven door de
instructies en correcties die erin staan en je de kracht geven
om de juiste richting te kiezen en je dieper op het pad van
goddelijkheid te leiden.

Dan zul je Gods dienaar zijn, volledig volwassen en perfect
voorbereid om elke opdracht die God je te volvoeren geeft.

1. Elk woord is waardevol

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig...

2. Elk schriftwoord is door God ingeblazen

Elk van God ingegeven schriftwoord...
the'opneustos; (lett. In-geblazen)

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te
dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat
van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt
levend. 2 Kor.3:6 (NBV)
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3. Het stoffelijke komt tot leven door de adem Gods

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de
aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten;
zo werd de mens tot een levend wezen.

Gen. 2:7 (HSV)

4. Gods doel met jou en mij

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te
onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden
in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen Zzij,

tot alle goed werk volkomen toegerust. 2 Tim. 3:16-17 (NBG)

Want die Hij tevoren gekénd heeft, heeft Hij ook tevoren
bestémd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons...
Rom. 8:29 (NBG)

TE ZIJN ALS CHRISTUS BETEKENT DAT WE...

» Denken als Jezus (Fil. 2:5)
» Voelen als Jezus (Col. 3:15)
»Doen als Jezus (Col. 3:17)

Alles begint in je denken!

Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de
ongelovige mensen.
Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe
manier gaan denken, namelijk op Gods manier.
Dan zullen jullie ook anders gaan léven. Dan zullen jullie
wéten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en
volmaakt.

Rom.12:2 (BB)

Als je Gods doorademde woord leest...
-nedig de Heilige Geest uit om je te helpen
deze 4 vragen te beantwoorden

A. ONDERRICHT: Wat moet ik GELOVEN?

B. WEERLEGGEN: Wat moet ik NIET GELOVEN?

C. OPVOEDING: Hoe moet ik me GEDRAGEN?
D.VERBETEREN: Hoe moet ik me NIET GEDRAGEN?

En bedenk dan dit...

Want het woord van God is vol van kracht en leven.
Het is scherper dan het scherpste zwaard; het dringt in
één keer door tot onze diepste gedachten en verlangens
en snijdt alle delen los; het laat zien wie en wat wij
werkelijk zijn.

Hebr. 4:12 (HB)
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Veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking
meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen
naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid,
immers door de Here, die Geest is.

2 Cor.3:18 (NBG)

Nooit eerder in de geschiedenis van de westerse wereld
heeft het Evangelie van Jezus Christus zulke ingang
gehad, terwijl het tegelijkertijd zo weinig verschil maakt
in hoe mensen werkelijk leven.

George Gallup

Slotgebed
‘ader in de hemel,
Dank U voor Uw doorademde en levendmakende woord.

Zoals u de levensadem in Adam blies, zo blies u het leven
in elk woord van de schriften... en zo blaast Uw Geest in mij.

Ik kies ervoor om me te laten onderrichten, door Uw Woord
en Uw Geest, zodat ik ga geloven wat U mij openbaart.

Ik kies ervoor om mijn foute aannames te laten weerleggen

Ik kies ervoor om me, als een gewillig kind van God, te laten
“opvoeden tot geestelijke volwassenheid.

Ik kies ervoor om me, door Gods levende woorden,
te laten verbeteren tot de mens Gods zichtbaar wordt
tot eer en glorie van God.

Ik strek mij uit naar een spectaculair groeiende vernieuwing
van denken, zodat mijn Gedachten, Gevoelens en
Gedragingen, toenemend, in lijn zijn met Uw volmaakte
doel voor mijn leven.

Ik verklaar, in geloof, dat ik -onder de levensveranderende
Invloed van Gods Woord en Gods Geest-

op weg ben om méér en méér Uw geliefde en toegewijde
dienaar te zijn,

volledig volwassen en perfect voorbereid

voor élke opdracht die U mij geeft om te volvoeren.

Amen




